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Al ruim twintig jaar zijn bewoners, 

gemeente Eindhoven, verschillende 

instanties, verenigingen, 

ondernemers en Trudo bezig met 

de herontwikkeling van de wijk. 

Met de opening van het 

Waaggebouw en de oplevering van 

fase 3 en 4 van Plan Celsius, zet 

Woensel-West opnieuw een grote 

stap. 

Dankzij de intensieve en langdurige 

samenwerking tussen vele, 

verschillende partijen, is er veel 

veranderd in Woensel-West. Er zijn 

nieuwe, bijzondere gebouwen 

gekomen. Ondernemers, kunstenaars 

en nieuwe huurders hebben zich in 

de wijk gevestigd. En inmiddels is 

Woensel-West niet meer te 

vergelijken met de wijk die het een 

kwart eeuw geleden nog was. 

Op zaterdag 23 september hopen we 

met zoveel mogelijk Woensel-

Westenaren stil te staan bij de 

bijzondere wijk die Woensel-West is. 

Tijdens het Woensel Westival is 

iedereen welkom!

In deze nieuwsbrief vertellen een 

aantal Woensel-Westenaren over 

‘hun’ wijk. Zo komen Nel en Tejo aan 

het woord. Bewoners van de oude 

stempel, die met gemengde 

gevoelens naar de wijk kijken. Maar 

ook Bibi, Özge en Tom: drie 

ondernemers die hun plek in 

Woensel-West hebben gevonden.

Weer een grote stap voor 
Woensel-West
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OP ZATERDAG 23 SEPTEMBER VIEREN WE 
DE AFRONDING VAN PLAN CELSIUS MET EEN 
SPECIALE EDITIE VAN WOENSEL WESTIVAL. 

MAAK JE KLAAR VOOR EEN BUURTFEEST 
MET MUZIEK, OPTREDENS, KRAAMPJES, 
VERMAAK VOOR KINDEREN, BUURTTHEATER 
VAN TANTE NETTY EN VOORAL VEEL 
GEZELLIGHEID VOOR JONG EN OUD. 

LOCATIE: CELSIUSPLEIN + EDISONSTRAAT TOT AAN EDISONPLEIN

WOENSEL
WESTIVAL
23 09 2023

Inhoud: interviews met Woensel-Westenaren Bart | Lydia | Nel | Özge | Tom | Bibi | Tejo



Bart van der Horst is een 

inplaatser. Hij leert de lokale jeugd 

al jarenlang dribbelen. In Woensel-

West trof hij zijn droomhuis én zijn 

droomvrouw. 

“Ik was 22 jaar toen ik mijn studentenka-

mer verruilde voor een huis in de 

Fahrenheitstraat. Dat ik me twee jaar 

eerder bij Trudo had ingeschreven, 

dankte ik aan een vriend met wie ik de 

opleiding tot gymleraar volgde. Hij 

huurde voordelig in Woensel-West en 

gaf als tegenprestatie tien uur per 

maand basketbaltraining aan de 

kinderen in zijn buurt. ‘Moet je ook 

doen’, zei hij.” 

Elf jaar en een huis later

“Inmiddels is het elf jaar later. Ik ben nu 

gymleraar op een basisschool in 

Meerhoven. Mijn huis op de Fahren-

heitstraat staat er niet meer, maar ik 

woon nog steeds in de wijk. 

Tegenwoordig in de Snelliushof. Een 

betere plek om te wonen kan ik me niet 

wensen: mijn huis ligt in een kindvrien-

delijk, autoluw stukje. Het is gloed-

nieuw, ruim en voorzien van warmte-

pomp en zonnepanelen. Ik heb een 

tuin op het zuiden en de huur is 

betaalbaar.”

Elke woensdag basketbaltraining 

“Nog steeds geef ik elke woensdag een 

uur basketbaltraining aan de kinderen in 

de buurt. De kinderen zijn tussen de elf 

en zestien jaar. Alles loopt hier door 

elkaar. Sommigen zitten op ‘t Palet, 

anderen volgen speciaal onderwijs. Het 

zijn echt lieve kinderen.”  

Verliefd in de Kindervakantieweek 

“Drie jaar geleden hielp ik als vrijwilliger 

bij de Kindervakantieweek. Daar zag ik 

een heel leuke vrouw lopen. Tijdens de 

vrijdagmiddagborrel raakten we aan de 

praat. Ze bleek, net als ik, een inplaat-

ser. We ontdekten dat we jarenlang op 

een paar huizen afstand van elkaar 

hebben gewoond, in de Fahren-

heitstraat. Niet lang daarna heb ik haar 

met een romantische verrassingspick-

nick in een parkje definitief versierd. 

Deze zomer hebben we weer geholpen 

bij de Kindervakantieweek. Onze 

vakantie

hebben we eromheen gepland.”

De baas in huis

“Binnenkort gaan we samenwonen. 

Mijn vriendin trekt bij mij in. Die keus 

was gemakkelijk; zij woont nog in een 

oud huis. Maar haar spullen gaan het 

vast en zeker winnen van de mijne, 

want zij is - nu al - de baas in huis.”

“Een betere plek om te wonen 
kan ik me niet wensen”

“Woensel-West voelt dorpser dan 
de dorpen waarin ik heb gewoond”

Lydia

Bart

Lydia Volkers woonde met haar twee 

kinderen bij haar ouders. Een plek in 

Plan Celsius bracht hen een nieuw 

huis en een nieuw begin.  

“Na het stuklopen van mijn relatie woonde 

ik in mei 2021 plotseling weer thuis bij mijn 

ouders in Geldrop, samen met mijn twee 

kinderen van zes en elf jaar. Drie maanden 

later belde Trudo: er kwam in oktober een 

huis voor ons vrij in Woensel-West. Ik ben 

gillend de trap af gerend om hun het 

goede nieuws te vertellen. Samenwonen 

ging best goed, maar ik had echt wel 

behoefte aan een fijne plek om te 

settelen.”

Een huis naar eigen zin

“Dat is gelukt: ons nieuwe huis is 

helemaal naar onze zin. De kinderen 

mochten hun eigen kamer kiezen en 

inrichten zoals ze zelf wilden. De 

jongste koos een groot bureau en mijn 

dochter was dolblij met haar twijfelaar. 

Zonder partner om rekening mee te 

hoeven houden, heb ik mezelf ook 

dingen gegund. De meubels die ik koos 

waren aan de dure kant maar maken 

me blij en de tuin heb ik eigenhandig 

organisch ingericht.”

Echt thuis

“De kinderen zijn direct na de 

zomervakantie begonnen op 

basisschool ‘t Palet. Hoewel ze hun 

vriendjes moesten

achterlaten, hebben ze het hier vanaf 

dag één naar hun zin. Zelf had ik wat 

meer tijd nodig om te aarden: alles 



Nel Versveld woont al ruim 

zeventig jaar in Woensel-West. De 

buurt is er allesbehalve beter op 

geworden, vindt ze. Regelmatig 

verlangt Nel terug naar de periode 

waarin zelfs het Philipsgebouw nog 

niet bestond. 

“Ik groeide op in de Brugmanstraat in een 

rijtjeshuis van Trudo, samen met mijn 

ouders en twee broers. Boodschappen 

deden we bij ‘de Winkel van Zus’ in de 

Fahrenheitstraat. Daar kon je zo’n beetje 

alles kopen. Op de hoek waar nu 

restaurant Chomicha zit, zaten een slager 

en een drogisterij. Als je krap bij kas zat, 

kon je je boodschappen er op rekening 

laten zetten. Wanneer het loonzakje 

binnen was, betaalde je alsnog.”

Kikkervisjes en salamanders

“Op de plek van het Philipskantoor was 

vroeger een natuurgebied: De 

Steenoven. Daar ving ik als kind 

kikkervisjes en salamanders. Er waren 

ook fruitboerderijen. Vaak kroop ik 

met andere buurtkinderen door het 

hek. Dan pikten we handenvol fruit dat 

we onder onze trui verstopten. We 

bezochten ook graag de speeltuin op 

de Groenewoudseweg. En we 

speelden natuurlijk op straat. 

Letterlijk.”

“Tot mijn dertiende zat ik op de 

basisschool in de Wattstraat. Daarna 

ging ik werken bij Bata in Best; zolen 

lijmen. Vervolgens naaide ik schorten 

in het naaiatelier op de Barrierweg. 

Toen mijn moeder stierf – ze was pas 

42 – stopte ik met werken om thuis 

voor mijn vader en broers te zorgen.”

Pannetje soep

‘In Café Guus, nu een Grieks 

restaurant, ontmoette ik mijn man. Hij 

was een rasechte Helmonder, maar 

toch trok hij bij mij in. Zonder 

tegenstribbelen, want hij wist 

dondersgoed dat je mij niet uit 

Woensel wegkrijgt, nog niet misschien. 

Nu, 45 jaar later, zijn we nog steeds 

samen. Woensel-West was groot, 

maar gemoedelijk. Er werd volop 

gebuurt op straat en buren brachten 

elkaar regelmatig een pannetje soep. 

En was er onenigheid? Dan werd dat 

gewoon onder elkaar opgelost.”

Te veel veranderd

“Er is veel veranderd. Veel te veel. Eerst 

door de komst van het Philipskantoor 

(1964, red.) waarmee al het groen 

verdween. En nu met het platgooien 

van de buurt. Dat heeft zoveel mensen 

verdriet gedaan. Mensen kennen 

elkaar tegenwoordig niet meer en je 

kunt nauwelijks nog de straat 

oversteken met al die auto’s. Geef mij 

het oude Woensel-West maar terug.”

“Geef mij het oude 
Woensel-West maar terug”

Nel

voelde nieuw, binnen en buiten. Maar 

toen we een jaar na de verhuizing een 

regenachtige middag thuiskwamen en 

met z’n drietjes voor de tv ploften, 

realiseerde ik me: hier zijn we echt thuis.”

Samen van start

“Dat we met velen tegelijk zijn 

begonnen hier, heeft geholpen om 

mijn draai te vinden. Zo was er, naast 

de appgroep voor de hele straat die 

nog steeds bestaat, een appgroep 

met de nieuwkomers. Daarin 

wisselden we praktische zaken uit: 

wie heeft er nog meer een lekkage? 

Heeft er iemand een boor te leen? Ik 

heb veel mensen leren kennen in de 

buurt en vind het leuk om mijn kring 

verder uit te breiden. Zo heb ik samen 

met een buurvrouw al een 

kindermiddag en een buurtfeestje 

georganiseerd. Wel grappig: doordat 

bewoners hier vaak op straat zijn, 

voelt Woensel-West dorpser dan de 

dorpen waarin ik heb gewoond.”



Alsof een emigratie alleen niet genoeg 

verandering was, werd Özge Çakici 

Songür in Eindhoven ook nog eigen 

baas. Wegens het succes van haar 

webshop virasling.nl opende de 

nieuwbakken onderneemster onlangs 

een fysieke winkel op het vernieuwde 

Celsiusplein. 

“Ik gooi het roer helemaal om, besloot 

ik toen we in 2018 met ons gezin van 

Turkije naar Achtste Barrier emigreerden 

vanwege de nieuwe baan van mijn man. 

Ik was tien jaar IT-consultant geweest. Ik 

was wel klaar met een kantoorbaan en 

ik wilde meer bij mijn kinderen zijn. En 

dus maakte ik werk van een 

langgekoesterde droom: een eigen 

winkel.” 

Winkel aan huis

“Een jaar na aankomst had ik een 

webshop in de lucht. Daarin verkocht ik 

babydraagdoeken en adviesgesprekken 

over het gebruik daarvan. Onze zolder 

diende als magazijn. Voor de 

adviesgesprekken ontving ik klanten bij 

mij thuis of ik ging naar ze toe. Meestal 

op de fiets, met twee enorme tassen vol 

draagdoeken en demo-poppen. Na 

twee jaar was ik het gezeul en de 

uitpuilende zolder beu. Het was tijd om 

ook een fysieke winkel te beginnen.” 

Bedrijfsruimte gezocht

“Ik bezocht bedrijfsruimtes in Son en 

Breugel, Strijp en Winkelcentrum 

Woensel. Maar dat was het allemaal niet. 

Huur en borg waren enorm en de kans 

was aanzienlijk dat ik er na een paar jaar 

weer uit moest. Ik wilde ook niet tussen 

het Kruidvat en de C&A eindigen, omdat 

ik andere klanten heb. Want hoeveel 

mensen kopen er nou spontaan een 

goede babydraagdoek als ze een 

middagje shoppen? Op een dag raakte 

ik in de Edisonstraat in gesprek met de 

eigenaresse van Merve Mode. Zij begon 

haar zaak op een vergelijkbare manier 

als ik en zij huurde van Trudo. Daarop 

heb ik ook contact gezocht met Trudo. 

Mijn bedrijfsplan bleek aan al hun eisen 

te voldoen. Zo kon ik deze zomer mijn 

winkel op het Celsiusplein openen: Vira 

Sling.” 

Ondernemers bundelen krachten

‘Mijn mede-ondernemers aan het plein

bedienen hetzelfde type klanten als ik. 

We bieden duurzame kwaliteitsgoederen 

aan, maar verkopen allemaal iets anders. 

We zijn dus geen concurrenten, eerder 

een gemeenschap: we zitten samen in 

een appgroep en helpen elkaar als we 

kunnen. Tijdens het Woensel Westival 

organiseren we bijvoorbeeld 

gezamenlijk kraampjes, entertainment 

en catering. We maken hier promotie 

voor in onze zaken en op onze 

socialmedia-kanalen. Woensel-West heb 

ik leren kennen als een verzorgde, jonge 

en betrokken buurt met een prima 

ligging. Ik heb alle vertrouwen in de 

toekomst.”

“Wij ondernemers zijn eerder een 
gemeenschap dan concurrenten”

Özge



Whisky een oudemannendrank? Niet 

wat betreft Tom Raaijmakers. Het liefst 

overtuigt hij de hele wereld van zijn 

lievelingsdrankje. In zijn ‘Whiskylab’ 

aan het Celsiusplein is iedereen 

welkom om te komen ruiken, proeven 

en luisteren.

“Hebben jullie iets groters?’, vroeg ik 

Trudo toen het huurcontract van mijn 

winkel aan de Edisonstraat na twee jaar 

afliep. De zaak liep zo goed dat het 

smaakte naar meer. Afgelopen zomer ik 

verhuisde ik naar een pand aan het 

nieuwe Celsiusplein.”

Whiskywinkel in Woensel West?

“’Een whiskywinkel in Woensel-West, zou 

dat werken?’, vroeg ik me af toen ik mijn 

zaak begon. Zo’n luxeproduct past 

misschien meer in het drukke centrum, 

of op het hippe Strijp-S. Maar Woensel-

West is ideaal gebleken. Er loopt veel 

publiek – zeker sinds de wijkvernieuwing, 

de huur is betaalbaar, het station is 

dichtbij en parkeren is gratis. Vooral dat 

laatste is belangrijk voor mijn zaak. Mijn 

klanten komen speciaal naar mijn winkel 

gereden vanuit alle hoeken van 

Eindhoven en zelfs daarbuiten.”

Whisky(-cola)

“Ik ontdekte whisky tien jaar geleden 

tijdens een reis naar Schotland. Ik nam 

vier flessen mee terug. De verzameling 

groeide en ik organiseerde regelmatig 

proefavonden met vrienden. Whisky 

kocht ik liever online dan in een 

slijterij. Als jonge gast, een punkrocker 

met tatoeages, voelde ik me niet thuis 

in traditionele drankzaken. Personeel 

gaf me vaak het gevoel liever klanten 

te helpen van wie ze dachten: ‘die 

heeft wél geld.’ Daarom besloot ik zelf 

een winkel te beginnen. Eentje waar 

iedereen zich prettig voelt: van 

kenners die net als ik eindeloos 

kunnen praten over de kleinste details, 

tot aan mensen die whisky alleen in de 

cola lusten. En waar mensen die 

whisky willen leren kennen op weg 

worden geholpen.”

Uitproberen

“In mijn nieuwe pand staan zo’n 350 

verschillende soorten op de plank. 

Prijzen lopen uiteen van 25 euro voor 

een flesje tot een zeldzame special van 

1.800 euro. Over vrijwel elke whisky kan 

ik hartstochtelijk vertellen. In de nieuwe 

winkel kun je uitgebreid ruiken en 

proeven. Nu ik meer ruimte heb, kan ik 

ook meer werk maken van mijn 

proeverijen. Ik ga experts van 

distilleerderijen uitnodigen om over hun 

product te komen vertellen. En ik wil 

lokale horeca-uitbaters en hun 

personeel kennis laten maken met mijn 

producten. Zo zorg ik met mijn winkel 

voor nog meer leven in de brouwerij.”

Een whiskywinkel in Woensel-West 
past best

Tom



Bibi Valkenburg is eigenaar van Bibi’s 

Trimsalon. In 2017 verkaste ze haar 

zaak naar de Edisonstraat. Een paar 

jaar later verhuisde ze zelf ook naar 

Woensel-West. Vanaf dag één voelt ze 

zich hier helemaal thuis 

“Welkom in de buurt!’, ‘Heb je iets 

nodig?’, ’Kan ik ergens mee helpen?’. 

De een na de andere buurtgenoot 

wipte spontaan binnen toen ik op mijn 

eerste dag de muren van mijn nieuwe 

salon stond te verven. Ik voelde me 

omarmd als nieuwkomer. Toen wist ik 

meteen: hier hoor ik thuis. Twee jaar 

later woonde ik zelf ook in Woensel-

West.”

Menselijk

“Hiervoor woonde ik acht jaar in 

dezelfde straat, maar mijn buren kende 

ik niet. Iedereen leefde op z’n eigen 

vierkante meters. Hier is het veel 

menselijker. Gaat het even niet zo 

goed met iemand? Dan wordt dat 

opgemerkt. Buren bieden dan hulp 

zonder iets terug te verwachten. 

Tijdens corona heb ik zelf een jaar lang 

wekelijks gekookt bij BuurtWerkKamer 

360. Dat deden we voor 

buurtbewoners die in contact wilden 

blijven met andere mensen. Ze hebben 

me daarna gevraagd als bestuurslid bij 

360, ook vanwege mijn contacten met 

de andere ondernemers in de wijk, en 

ik heb ‘ ja’ gezegd.” 

Geen miljoenenbedrijf

“Dankzij de aantrekkelijke huurprijzen 

is Woensel-West een uitstekende plek 

voor kleine bedrijfjes. Mijn salon is ook 

niet groot, ik run het in mijn eentje. 

Een miljoenenbedrijf zal het nooit 

worden, maar rijk worden is ook niet 

mijn doel. Ik wil gewoon een fijn 

inkomen verdienen met werk waarin ik 

mijn creativiteit kwijt kan, met oog 

voor mijn medemens. Ik denk dat de 

meeste andere ondernemers in de 

buurt er ook zo in zitten. Dat bevalt me 

goed.” 

Promotie voor de buurt

“Ik hoop dat ondernemers en 

bewoners in de toekomst samen nog 

meer dingen gaan organiseren. Dat is 

goede promotie voor Woensel-West. 

‘Ik wist niet dat het hier zo veranderd 

is. Je zit hier gezelliger dan in de stad!’, 

krijg ik nog steeds te horen van 

mensen van buiten de wijk. Hoe verder 

we onze community uitbreiden, hoe 

meer gezelligheid we kunnen 

organiseren voor de jeugd. Dat vind ik 

het belangrijkst van alles. Kinderen 

zitten veel meer dan vroeger binnen 

achter een scherm. Sociaal contact is 

daardoor niet meer vanzelfsprekend, er 

moet aan gewerkt worden. Bovendien: 

waar kinderen zijn, volgen de 

volwassenen vanzelf.”

“Sociaal contact is iets om 
aan te werken”

Bibi



Tejo Klein, ook wel bekend als Dartajan 

Petit, verruilde Woensel-West na 46 jaar 

voor een andere buurt. De nieuwe 

inrichting vindt hij te beklemmend, 

vrijbuiter als ‘ie is. Toch kruipt het bloed 

nog wekelijks waar het niet gaan kan.     

“Ik mag dan een rasechte Hagenees zijn, 

ik voel me van kleins af aan al 

Brabander. Als kleine jongen logeerde ik 

elk jaar in Breda, tijdens de 

Jeugdvierdaagse. Aan de overkant van 

de Moerdijkbrug waren de mensen veel 

vriendelijker, vond ik. Je kon een 

touwtje uit de brievenbus laten hangen 

zonder dat je huis werd leeggehaald. En 

er werd best weleens gescholden, maar 

niet in elke zin en ook niet met alle 

ziektes van de wereld. Hallo en houdoe 

vond ik veel gezelliger.”

Fahrenheitstraat

“Op mijn zestiende ben ik gaan varen, 

woonde een paar jaar in Ierland en 

streek in de 70’er jaren eindelijk neer in 

Brabant. Ik woonde jarenlang overal en 

nergens in en rond Eindhoven. Een 

poosje raakte ik aan lager wal, tot ik het 

huis overnam van een ex-vriendin, in de 

Fahrenheitstraat. Zij vertrok omdat ze de 

buurt niet geschikt vond voor haar kind.”

“Ik had het uitstekend naar mijn zin in 

Woensel-West. Ja, er waren mindere 

straten, maar op de Fahrenheitstraat heb 

ik in 46 jaar nooit één knokpartij 

meegemaakt. Ik ging met iedereen om. 

Het kon me niet schelen of iemand 

pooier, dealer, inbreker, hoer of zatlap 

was. Als ‘ie maar vriendelijk was en mijn 

spullen met rust liet. Regelmatig zette ik 

een grote tafel neer voor mijn huis. 

Daaraan zaten we geregeld met een 

man of tien te drinken en waterpijp te 

roken. Daar stoorde niemand zich aan.”

Sterke verhalen

“Ik ben altijd veel de hort op. Ik zat een 

poos op de vrachtwagen en later reed ik 

een touringcar. Tussen 2008 en 2015 

was ik meer van huis dan thuis dankzij 

een camper die ik kon kopen van het 

verzekeringsgeld dat ik ontving na een 

motorongeluk. Ik reisde er Europa mee 

door en leefde als God in Frankrijk, tot 

het geld op was. Tussendoor keerde ik 

geregeld even terug naar huis. Dan 

zocht ik mijn vrienden op in de cafés in 

de buurt. Ik nam foto’s en video’s mee 

en vertelde er sterke verhalen bij. 

Thuiskomen was altijd een feest.” 

Op bezoek in Woensel-West

‘Toen kwam de wijkvernieuwing. Ik 

kreeg allerlei huizen aangeboden, maar 

in het nieuwe Woensel-West wil ik niet 

wonen, nog niet voor een miljoen. De 

winkeltjes zijn allemaal hartstikke leuk, 

maar de wijk zoals ‘ie nu is, vind ik een 

getto: als je de deur uitstapt, sta je op 

een binnenplein. Ik ben een zwerver, 

een zigeuner. Ik voel me er opgesloten. 

Daarom koos ik zes jaar geleden voor 

een geweldig huis in Tongelre. Sindsdien 

woon ik tussen de nette mensen. Ook 

hier kan ik het met iedereen vinden. Mij 

zie je hier niet meer met een joint in 

mijn mond de auto poetsen, dat zou 

niet gewaardeerd worden. Dat kost me 

geen moeite, ik pas me al mijn hele 

leven makkelijk aan aan mijn omgeving.

Woensel-West mis ik niet, maar de 

mensen die er wonen wel. Een paar 

keer per week zoek ik ze op. Dan loop ik 

binnen bij 360 of ik rijd gewoon een 

beetje rond. Ik kom altijd wel een paar 

kameraden tegen. Praatjes maken kan 

er gelukkig nog steeds.”

“Thuiskomen was altijd 
een feest”

Tejo
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Beter bekend met buren en buurt 
dankzij theaterstuk ‘Ons Eiland’ 
Met de première van een ongewoon theaterstuk viert Woensel-West op zaterdag 23 

september de opening van het nieuwe Waaggebouw en de afronding van 

nieuwbouwproject Celsius. De sterrencast bestaat uit buurtbewoners en de wijk is 

het decor. 

Het theaterstuk bestaat uit waargebeurde 

verhalen van buurtbewoners. Ze geven 

een beeld van de verlangens, veranderin-

gen en problemen achter de voordeuren. 

Heel geschikt voor de gelegenheid, vond 

Stijn van Erp, die het stuk bedacht en 

regisseerde in opdracht van ‘Tante Netty’. 

“De verandering van Woensel-West vormt 

namelijk een ingrijpende gebeurtenis in 

het leven van veel buurtbewoners.” 

Huis-aan-huis zoektocht

Om acteurs te werven belde Stijn bij 

driehonderd huizen in de wijk aan, samen 

met collega Lian. “We hadden best een 

opmerkelijke vraag, en toch stond 

iedereen open voor ons verhaal. Vaak was 

de reactie kort maar vriendelijk: ‘Dankje-

wel, maar niks voor mij.’ Maar we kregen 

ook bijzondere en persoonlijke levensver-

halen te horen.” Wat Stijn opviel was 

hoeveel verschillende mensen er in dit 

stukje Eindhoven wonen. “De ene keer 

deed een jonge kunstenaar open die aan 

het schilderen was. Dan weer een Colom-

biaanse dame die geen Nederlands sprak, 

maar met hulp van haar kleinzoon met 

ons in gesprek ging. En weer een huis 

verder werden we begroet door een man 

met AirPods in, midden in een online 

vergadering.” 

Waargebeurd

De huis-aan-huis zoektocht leverde 

zeventien dappere podiumtijgers op. 

“Jong en oud door elkaar, nieuwkomers 

en oudgedienden, allemaal afkomstig uit 

verschillende delen van de wijk.” In maart 

kwamen ze voor het eerst samen. Ze 

deelden hun levensverhaal met elkaar. De 

verhalen die het meest raakten, gaf Stijn 

een plek in het stuk dat hij speciaal voor 

de wijk schreef. “Namen heb ik veranderd. 

Soms is van een broer een zus gemaakt 

en af en toe heb ik gebeurtenissen 

uitvergroot. Maar de kern van elk verhaal 

heb ik behouden.”

Stekjes en cadeaus

De spelers kwamen bijna twintig keer 

samen in de gymzaal van basisschool ’t 

Palet. Daar deden ze toneeloefeningen en 

repeteerden ze hun rollen. Stijn zag de 

groep naar elkaar toe groeien. “Een aantal 

had niet eens zoveel met Woensel-West; 

hun sociale kring bevond zich voorname-

lijk buiten de wijk. Langzaam ontstonden 

er contacten buiten de repetities om. Zo 

werd er iemand met een kapotte wasma-

chine uit de brand geholpen door een 

medespeler, zijn er stekjes en verjaardags-

cadeaus uitgewisseld en hebben er een 

stel samen een kippenren gebouwd.” 

‘Ons eiland’ 

“Woensel-West kent allerlei eilandjes van 

bewoners die veel gemeenschappelijks 

hebben. Nu er door de wijkvernieuwing 

veel nieuwe mensen zijn bijgekomen, is 

het alleen nog maar lastiger geworden 

om daartussen bruggen te slaan. Met het 

theaterstuk hopen we bewoners meer 

met elkaar te verbinden.” Wie de voorstel-

ling bezoekt, ziet niet alleen eens andere 

buurtgenoten, maar ook andere plekken. 

Het publiek legt tijdens de voorstelling 

namelijk een route af door de wijk, met 

het nieuwe Waaggebouw op het Celsius-

plein als start- en eindpunt. “Misschien dat 

het publiek hierna net wat sneller een 

bezoekje brengt of een praatje maakt 

buiten de vertrouwde cirkel. Het zou mooi 

zijn als Woensel-West één groot eiland 

wordt, waar iedereen zich met elkaar 

verbonden voelt: ons eiland.”

Toneelvoorstelling ‘Ons Eiland’ is een 

initiatief van ‘Tante Netty’. Deze 

organisatie betrekt de bewoners van 

Woensel-West actief bij de buurt-

vernieuwing, in opdracht van Trudo.

Speelmomenten 
Zaterdag 23 september 

15.00 uur 

Zondag 24 september 

13.00 uur 

16.00 uur 

Zaterdag 30 september 

15.00 uur 

19.30 uur 

Zondag 1 oktober 

15.00 uur

Start- en eindlocatie
Celsiusplein

Entree
Reserveer een gratis ticket via 

www.tantenetty.nl.
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